
Ruimteviering in de Johanneskerk 

Pinksteren 19 mei 2024 

 
Hartelijk welkom! 

 

Pinksteren – het feest van de Geest. Of de verjaardag van de kerk. Of de ontdekking van de Geest als Gods 

adem in ons. Al deze omschrijvingen kloppen natuurlijk. Deze Pinksterviering is uniek: drie mensen zetten 

een bijzondere stap in de beweging van de Geest. Gedoopt worden Auke Rosendal en Nicolas Joël, en 

Marike Brijder doet belijdenis. De viering is voorbereid door de Johanneskerk en de Ruimteviering samen. 

Het thema voor deze viering is 'Groeien in de Geest'. Paulus beschrijft in de brief aan de Galaten hoe het 

leven uit Gods Geest eruit ziet. In Galaten 5 staan de gaven van de geest: al het liefdevolle en vreugdevolle 

waarin mensen kunnen groeien. 

 

Aan de voorbereiding werkten mee: 
Voorbereidingsgroep: Tineke Boudestein, Alke Liebich, Riemer Poortstra, Jelly Douma, Clarine Huizenga, 

            Marieke de Graaf, Johanna Scholte-Zuiderveld 

Muziek:           Riemer Poortstra, Jelly Douma en Jan Houtman 

Voorplaat:           Communauté de Taizé 

 

Collecte: 
De collecte is voor vakantiegeld delen, een oecumenisch actie die dit jaar voor de 21ste keer gehouden 

wordt. Veel mensen in Amersfoort in precaire omstandigheden krijgen hierdoor extra financiële ruimte. Meer 

info hier https://www.johanneskerk.nl/collectedoelen 

NL11 INGB 0000 131451 t.n.v. Diaconie van de DoReJo-gemeente te Amersfoort, onder vermelding van het 

collectedoel. 
 

De collecte van de aprilviering voor Wahat al Salam/Neve Shalom heeft opgebracht: 

 

Vooraf 

• Het voorbedenboek ligt bij de ingang, daar kunnen intenties in worden geschreven 

• Doornemen van de liederen door Riemer 

 

Orde van Viering 

 

Intochtsprocessie 

De voorbereidingsgroep komt binnen met de kaars, de bijbel en het gebedenboek onder het zingen van: Nada 

te turbe ZZZ 395, Taizé lied. 

 

Tekst van Dag Hammerskjöld uit Merkstenen: 
 

Pinksteren 1961 

 

Ik weet niet wie - of wat - de vraag stelde. Ik weet niet wanneer hij gesteld werd. Ik herinner me niet dat ik 

antwoordde. Maar eens zei ik ja aan iemand - of iets. 

Vanaf dat moment heb ik de zekerheid dat het leven zinvol is en dat mijn leven, in onderwerping, een doel 

heeft. 

Vanaf dat moment heb ik geweten wat het wil zeggen ‘niet om te zien’,of ‘zich niet te bekommeren om de 

dag van morgen’. Aan de Ariadnedraad van dit antwoord voortgeleid door het labyrinth van het leven, 

bereikte ik een tijd en een plaats waarop ik besefte dat deze weg naar een triomf voert die ondergang is en 

naar een ondergang die triomf is, dat de prijs die je ontvangt voor de inzet van je eigen leven smaad is, en dat 

de diepte van de vernedering de enige verheffing is, die voor de mens mogelijk is. Daarna had het woord 

‘moed’ zijn betekenis verloren, omdat niets me meer ontnomen kon worden. 



Verder op de weg leerde ik stap voor stap, woord voor woord, dat achter iedere zin van de held van het 

evangelie een mens staat en de ervaring van een mens. Ook achter het gebed dat de kelk hem mocht 

voorbijgaan, en achter de belofte hem te ledigen. Ook achter ieder woord op het kruis.  

Zingen: Intrada voor Pinksteren. 1ste keer koor, 2e en 3e keer allen: 

 
 

Bij de kaars 

Welkom en toelichting waar het vandaag over gaat. 

Aandacht voor de bloemen en het collectedoel 

 

Kinderen gaan naar beneden. 

 

Kyrie; dit wordt afgesloten met het Gloria: God, dank gij laat leven 

 

v.  Midden in een wereld van geweld, oorlog en dood 

a.  vieren we de belofte van vrede en elk zichtbaar teken van vrede. 

v.  Midden in een geschiedenis van onderdrukking en tirannie 

a. vieren we de belofte van dienstbaarheid en vrijheid. 

v.  Midden in wat ons onzeker maakt en bang voor de toekomst 

a.  vieren we de veerkracht van mensen en de belofte van hoop. 

v.  Midden in dagen van verdriet en eenzaamheid 

a.  vieren we de ervaringen van verbondenheid en vreugde  

v.  Midden in het dagelijkse nieuws dat ons hart zwaar maakt 

a. vieren we de belofte van liefde en de kans van nieuw leven. 

v.  Midden in ons mislukken, ons tekortschieten en kortzichtigheid  

a:  vieren we ons verlangen en uw belofte van uw Geest  

die het aanschijn van deze aarde vernieuwt. 

 

 

Woord en Overdenking 

  
Bijbelprocessie 

 

Lied:  

 

 



 
 

Lezing: Uit de brief van Paulus aan de Galaten, hoodstuk 5 vanaf vers 13 
(samengesteld uit vertaling NBV21, Naardense bijbel en Bijbel in gerechter Sprache) 

Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om te blijven doen wat 

iedereen doet en gewoon vindt. Maar dien elkaar in liefde. Want de hele tora is vervuld in één uitspraak: 

‘Heb uw naaste lief als uzelf.’  

Wanneer u door de Geest geleid wordt, dan geldt een nieuwe orde, en niet meer de oude. Daar de horen oude 

praktijken bij die we kennen, en waar jullie vrij van zijn,. Dat is mensen behandelen als lustobject, dat is 

ontmenselijking en misbruik van geloof en goedgelovigheid, dat is vijandschap, rivaliteit, afgunst, dat is 

samenspannen en uitsluiting, onverzadigbaar zijn en smijten met geld en goed. Voor de aanhangers van die 

orde is geen plaats in het koninkrijk van God. 

Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid en goedheid, 

geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. Wie Christus Jezus 

toebehoort, kan niet meer blindelings volgen wat de wereld gewoon vindt; die behoefte is als het ware 

gekruisigd. Als we leven door adem van Gods Geest, laat die adem ons dan ook voeden. Laten we elkaar niet 

uit eigendunk de voet dwars zetten en geen koud hart, maar enkel een warm hart toedragen. 

 
Lied: Wat zijn de goede vruchten, die groeien aan de Geest? LB 841 alle verzen 

 

Overdenking 

 
Lied: Veel te laat heb ik je lief gekregen ZZZ 567 

 
Kinderen komen terug. 

 



Doop en Belijdenis 

 
Inleiding 

  

Lied: Wie door Gods Geest is aangeraakt ZZZ 117 

 
Marike Brijder spreekt haar belijdenis uit en ontvangt de zegen. 

Auke Rosendal wordt gedoopt en spreekt zijn belijdenis uit. 

Nicolas Joël wordt gedoopt en spreekt zijn belijdenis uit. 

 
Vraag aan de gemeente: – allen gaan staan 

 Willen jullie hen opnemen in jullie midden en dragen in meeleven, gesprek en gebed? 

 En willen jullie zo bouwen aan de gemeente van Christus in de beweging van Gods rijk? 

Allen: Ja, van harte. 

 
Lied als zegenlied: Komt laat ons deze dag met heilig vuur bezingen LB 672: 1,3 en 7 

 
Een welkom vanuit de gemeente 

 

Gebeden 

 
De gebedsvoorganger noemt de intenties en opmerkingen die in het gebedenboek zijn  geschreven. Daar 

kunnen andere intenties aan worden toegevoegd. Wie wil kan een naam op een lint schrijven en dat 

invlechten op het gaas. De linten blijven bewaard en de namen van vandaag komen terug als de kleur van de 

zondag rood is. De gebedsmantel wordt om de schouders van de gebedsvoorganger gelegd: hij of zij spreekt 

niet namens zichzelf maar namens ons allen. 

We sluiten de gebeden af met een gezongen onze Vader. 

 

Lied: Onze vader verborgen ZZZ 303 
 

Collecte – vakantiegeld delen 
 

Mededelingen 

 

Zegen 
 

Lied: Kom Schepper, Geest Jij die de dag verlicht LB 697 alle verzen 

 

 


